
Love story 
 
Hij was groot en sterk. Zijn gezicht bruin van de zon. 
Zijn blik zelfverzekerd, hij wist wat hij kon, 
Zijn stralende lach met parelwitte tanden 
En uit zijn mouwen staken twee stevige handen, 
Soepel getrainde spieren verstopt onder een strak hemd, 
Hij stond in de schijnwerper, hij was niet anders gewend. 
Hij was hard als ijzer, maar ook zo zacht als wol,  
Ége heette hij en zijn voornaam was Coll. 
 
Zij kwam net kijken, een beetje verlegen en stil, 
Haar haar in twee vlechtjes en ze droeg ook nog een bril, 
Echt mooi was ze niet, maar ze had wel haar charme, 
Haar uitstraling was niet koud, maar toch ook geen warme. 
Toevallig rolde ze erin en kwam hiero terecht 
Ze wilde het wel, maar twijfelde ook, wat wil ik echt? 
Ze was zo onzeker, zo groen als een blad sla. 
Haar vaders naam was Ad en haar noemden ze Ra. 
 
Zij kwamen elkaar tegen op de gang van het stadhuis, 
Coll keek Ra aan en dacht er is iets niet pluis, 
Met die Ra valt geen oorlog te winnen, wat een kleurloos figuur, 
Wat wil ze eigenlijk, weet ze het? ze verandert met het uur. 
Schuchter keek Ra door haar dikke brillenglazen naar Coll. 
Wat een macho, verschrikkelijk, wat een arrogante drol, 
Hij is de baas niet, hij doet wat ik hem zeg 
En als hij niet luistert stuur ik hem weg, 
 
Ze zouden elkaar gedogen, als het echt niet anders kon 
En Coll was degene die pro-actief ermee begon. 
Hij wilde wel weten wat ze zouden gaan doen 
plan van aanpak, programma van eisen en daarbij de poen. 
Wat wil je nou, Ra, keuzes maken, stel je prioriteit 
We hebben weinig capaciteit en nóg minder tijd 
Je moet het nu zeggen ik informeer je actief 
Optie een, scenario twee en toekomstperspectief. 
 
Dram niet zo door, Coll, ik moet overwegen 
Ik heb een lange termijn visie nodig om af te wegen 
Keuzes maken moet je mij niet vragen, ik weet niet genoeg, 



Want als ik dit doe kan ik nog over een andere boeg? 
Zet jij de mogelijkheden op een rij en dan bekijk ik even 
Of je binnen de door mij gestelde kaders bent gebleven. 
 
Alles draaide rond in hun kleine kring 
Terwijl de wereld om hen heen verging. 
 
Huizen werden niet meer gebouwd, 
Noch in de polder, noch in het centrum, nieuw plan of oud, 
Geen nieuwe winkels en ook geen straten, 
de sportvelden zaten vol gaten, 
geen welzijnssubsidie meer, geen onderwijs, 
geen doorgang bij het station, en geen pekel bij ijs 
het was er niet veilig meer in het donker, 
bootjes mochten overal aanmeren op een vlonder. 
De macht werd overgenomen door een burgemeester met snor 
Die volgde zijn eigen lijn zonder gemor.  
Bezweet en verhit waren Ra en Coll met elkaar in strijd 
Niemand kon winnen, het was een feit. 
 
Toen werd het stil, door de lucht vloog een pijl, het was raar, 
die raakte Coll in zijn hart en de andere pijl trof haar.   
 
Ze keken elkaar aan alsof voor de eerste keer, 
Diep in zijn ogen zag zij een meer 
Met blauwe heldere wateren die vonkelden in het licht 
Zij maakte haar vlechtjes los en deed haar ogen dicht 
Wat is ze mooi, dacht hij, en gevoelig en fijn,  
ze stelt zo veel vragen, ze durft onzeker te zijn. 
Wat is hij toch krachtig en doortastend, mijn held, 
Hij zoekt de beste oplossingen en ook het geld, 
Hij is zo praktisch en zorgt goed voor anderen, 
ik moet hem een kans geven, hij kan veranderen. 
Liefste, ik zal naar je luisteren, ik wil niet meer vechten, 
Ja, mijn schat, eindelijk, je bent mijn enige echte.  
Ra legde haar hoofd op zijn brede borst  
 
En toen werd de vergadering geschorst. 


