
door Ruth van Kessel

WEESP – Een bonte mengeling
van vrouwen verzamelde zich
dinsdagavond in de tot ‘kashba’
omgetoverde raadzaal van het
stadhuis. Initiatiefneemster
raadsgriffier Pascale Georgopou-
lou heeft de uit dertien nationa-
liteiten bestaande groep Vrou-
wen van Weesp uitgenodigd voor
een ontmoeting met vrouwelijke
raadsleden. Doel was om met
elkaar in gesprek te komen over
zaken als school, jeugd en taal.
Hoofddoel was om de vrouwen
zich meer thuis te laten voelen in
Weesp. 

Kussens op de grond, kaarsjes en
sfeerverlichting, koffie met zoete
lekkernijen. Halverwege de avond
wordt een Grieks buffet geser-
veerd. Een gastvrij onthaal. De ver-
gelijking met de vroegere Marok-
kaanse ‘kashba’ doemt op: een
toevluchtsoord tegen vijandelijk-
heden, een oase van vertrouwd-
heid en veiligheid met als ken-
merk dat het er zo sfeervol en
gezellig was. Vrouwen van alle
leeftijden, kleur en taal raken
geanimeerd met elkaar in
gesprek. Ook wel onwennig, om
zo bij elkaar te zijn. Het is druk,
zeker vijftig vrouwen hebben de
uitnodiging aangenomen. Dat is
veel drukker dan op de tweeweke-
lijkse koffieochtenden, die de
groep Vrouwen van Weesp al lan-
ger organiseert om vrouwen met
elkaar in gesprek te krijgen. “Fijn
dat het nu op een avond is. Ik
werk overdag, dus kan ik niet
naar de koffieochtend komen”,
legt een jonge Tsjechische uit.
Georgopoulou opent de avond
met de wens dat de vrouwen zich

thuis zullen voelen. In haar inlei-
ding benadrukt ze het belang van
vrouwen in een gemeenschap.
“Vrouwen benaderen zaken vaak
toch vanuit een andere invalshoek
en hebben onopvallend heel veel
invloed op de maatschappij.” Ze
nodigt de vrouwen uit openhartig
te zijn over zaken die hen bezig
houden. Het is ook een gelegen-
heid om rechtstreeks in gesprek te
zijn met de raadsleden. 

Zwarte school

De raadsleden vertellen hun
beweegredenen om actief te zijn
in de politiek. De vrouwen luiste-
ren aandachtig. Soms moeten din-
gen verhelderd worden. Of wordt
er verzocht langzamer te spreken.

Nederlands blijft een ingewik-
kelde taal. Georgopoulou leidt de
discussie door vragen te stellen. Al
gauw gaat het over de voors en
tegens van een zwarte school. Ook
vrije schoolkeuze komt aan bod.
Bosnische Magbulat Masic vertelt
haar ervaring op de Jan Woudsma-
school. Ondanks dat zij het een
kwalitatief goede school vindt,
voelt zij zich als blanke vrouw
soms gediscrimineerd door
andere ouders. Het liefst wil zij
haar kind op een andere school
plaatsen, maar dat lukt volgens
haar niet. Andere basisscholen
zeggen wachtlijsten te hebben,
maar zij heeft daar zo haar twij-
fels over. Zij denkt dat zij niet
gewenst is. De aanwezige Marok-

kaanse vrouwen maken zich zor-
gen over de plannen van het
samengaan van de Jan Woudsma-
school met basisschool Kors
Breijer tot één brede school in
Weesp Noord. Zij zijn juist zo
tevreden over de Jan Woudsma-
school. Alle vrouwen zijn het er
uiteindelijk wel over eens: scholen
zouden gemengd moeten zijn,
meer dan nu het geval is in
Weesp. 

Er wordt veel gediscussieerd over
het belang van het spreken van de
Nederlandse taal. De vrouwen zeg-
gen liever alle dagen les te krijgen,
maar dat is niet haalbaar door het
ontbreken van opvang voor hun
kinderen. Het gesprek gaat ook

over het ontbreken van voorzie-
ningen voor de oudere jeugd. Ook
het belang van accommodatie
waar culturele groepen hun cere-
monies kunnen houden komt aan
bod.

Bloemen

Vrouwen van Weesp komt voort
uit de werkgroep Sociale Cohesie
van Wijkoverleg Hogewey. Inmid-
dels is het een groep van 64 vrou-
wen. De trekkers van deze groep,
Fahima Popal, Nel Mateman en
Trudie Kroon zijn tevreden over
de avond. Als dank voor de gast-
vrijheid op deze avond ontvangt
Georgopoulou dertien verschil-
lende bloemen, voor elke nationa-
liteit één. Een bont boeket.
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In  de 19e eeuw werden er in ons land vele gasfabrieken opgericht die
uit steenkool een mengsel van koolmonoxidegas en waterstof (watergas)
produceerden dat gebruikt kon worden voor koken, verwarming en gas-
verlichting. Ook Weesp kreeg een gasfabriek die aan de Nijverheidslaan
stond. In het Prentenboek Weesp en Weesperkarspel, geschreven in
1983 door Jac Salomons en Jan Snel, staat op blz. 112 een foto van deze
fabriek. Zoek deze maar eens op. Wij kunnen wel stellen dat de komst
van het gas een grote vooruitgang betekende voor de samenleving in
Weesp. Natuurlijk, er moesten leidingen moesten worden aangelegd en
dat was een dure aangelegenheid voor de Weespers. Aanvankelijk was
het vooral van groot belang voor het koken en de verlichting. De straat-
verlichting verscheen en in 1862 werd in de Grote Kerk aan de
Nieuwstraat de kaarsverlichting vervangen door gasverlichting. Wat zal
dat een belevenis zijn geweest voor de kerkgangers. De foto van vandaag
heb ik onlangs ten geschenke gekregen. Boven de deur en op de kar
staat geschreven Gemeente Gasfabiek. Op de foto (1920?) staan 12 perso-
nen netjes opgesteld, soort bij soort: 7 arbeiders, medewerkers zoals
men ze nu noemt, met pet en in werkpak, dan 2 mannen met pet doch
in een net pak en misschien wel chefs en vervolgens 3 bazen in een
mooi pak met bolhoed. Ook de horlogekettingen zijn goed zichtbaar.
Het was nog in de tijd dat men sprak over Jan met de Pet en de maat-
schappelijke verschillen zeer groot waren. Een volgende grote verande-

ring was dat de gasverlichting vervangen werd door elektriciteit en dat
door de ontdekking van het aardgas in Slochteren de gasfabrieken over-
bodig werden. In de jaren ‘50 werden deze gesloopt  en zo gebeurde het
ook in Weesp. Ten slotte: wie weet de namen van deze 12 mannen? Laat
het mij eens weten.

De tijden veranderen Cor Draijer vergelijkt het oude Weesp met nu.

Vrouwen inviteren vrouwen
Weespers uit dertien verschillende landen leren elkaar kennen in het stadhuis

In de raadzaal zijn veel verschillende nationaliteiten bijeen: Nederlands, Marokkaans, Koerdisch, Albanees, Bosnisch, Roemeens, Liberiaans, Pools, Azerbeidjaans, Afghanistaans, Iraaks, Eritrees en Tsjechisch




